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Aan het einde van de Bergrede vertelt Jezus een gelijkenis aan de 
mensen die naar hem luisteren. De vraag die er aan de orde komt is 
een boeiende en indringende, ook nu we in de komende tijd wat meer 
met elkaar te maken zullen hebben als gemeente en invallend 
predikant. Heb je een weerloos of weerbaar leven? Is je levenshuis 
een bouwval of een bouwwerk? 
 
Een mens bouwt een huis. Hij kiest een geschikte plek en begint te 
bouwen. Zonder al te veel moeite worden palen in de grond gezet 
totdat ze stuiten op een rotsbodem. Dan kan het fundament worden 
gelegd en het huis opgebouwd. 
 
Een collega bouwt eveneens een huis. Als de palen de rots raken doet 
hij het anders. Moeizaam worden gaten in de rots gehakt waarin de 
palen worden verankerd. Als de eerste man klaar is met de bouw, staat 
de tweede nog voor de hele opbouw van het huis. 
Dan komt de storm en de regen. Het neerstortende water sleept alles 
mee: stenen, bomen, puin. Als de grond tussen de palen van het 
eerste huis wordt weggespoeld, verliezen de palen houvast. Het huis 
gaat voor de vlakte. Een bouwval. 
 
De regen en de storm zijn bij het tweede huis niet anders. Het schudt 

en kraakt, maar het staat vast in de rotsbodem. Een bouwwerk. 

Op gelovigen en ongelovigen komen dezelfde stormen en 

bedreigingen af. Denk niet dat het leven voor gelovigen gemakkelijker 

is, de Psalmen zeggen zelfs dat zij meer voor de kiezen krijgen. Maar 

de vraag is: staat je levenshuis vast en verankerd? Is het weerbaar? 

Paulus de apostel zal later aan de gemeente van Korinthe een advies 

geven: bouw je levenshuis op de Rots, het enige fundament dat er is: 

Jezus Christus. Dan staat het vast, wat er ook gebeuren mag. De vaste 

rots van het behoud. 

 Weerloos of Weerbaar? 
(Een paar gedachten bij Mattheüs 7 vers 24-27) 
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Vol spanning is onze wereld en ons leven. Internationaal in de 
economie en de politiek, nationaal grote vraagstukken als 
armoedebestrijding en de opvang van vluchtelingen ook in ons land, 
persoonlijk als er zorgen zijn in onze familie of met onze gezondheid. 
 
Hoe houdt een mens het uit? Hoe ziet het huis van je leven eruit? 
Waait het om bij stormen die kunnen opsteken of kan het een stootje 
hebben? Als dat laatste het geval is, laten we dan bedenken: adeldom 
verplicht. Weerbare levens kunnen iets aan en dat brengt ons bij de 
vele mensen die zorg nodig hebben. Slagen we erin hen te zien met de 
ogen van onze Heer op wie ons levenshuis gefundeerd staat en 
verbinden we daar consequenties aan voor onze inzet? 
 
Een hartelijke groet van ds. Frans Bos. 
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Rooster Erediensten 
Collecten & organisten 

14 
OKT 

10.00 uur    Ds. C. Bosma uit Grand Rapids USA 
18.30 uur    Ds. L. Kruger uit Barendrecht 
Collecten:    1e  Algemeen Christelijke Doelen  
                    2e  Kerk 
Organist:     E. van Dommele    /    J. Bremmer 
 

 

 
 

 

21 
OKT 

 
10.00 uur    Mevr. S. Voskuil uit Berkel/Rodenrijs 
Collecten:    1e  Diaconie 
                    2e  Kerk 
Organist:     M. Wolvers 
   

 
 

 

28 
OKT 

10.00 uur    Ds. F. Bos uit Gouda 
18.30 uur    SNH 
Collecten:    1e  Hervormingsdag (KIA) 
                    2e  Kerk 
Organist:     E. van Dommele 
 

 

 
 

 

04 
NOV 

 
10.00 uur    Ds. S.A. Meijer uit Zutphen 
Collecten:    1e  Jeugdnetwerk kerk 
                    2e  Kerk 
Organist:     L. de Jong 
 

 

 
 

 

07 
NOV 

19.30 uur    Mevr. Ds. A. van Alphen uit Haastrecht 
Collecten:    1e  Rudolphstichting 
                    2e  Kerk 
Organist:     E. van Dommele 
 

Bijzonderheden: Dankdag voor gewas en arbeid   

 
 

 

MEER WETEN? KIJK OP 
Www.rozenlaankerk.nl/agenda 
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11 
NOV 

10.00 uur    Ds. J. Sparreboom uit Sliedrecht 
18.30 uur    Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 
Collecten:    1e  Rudolphstichting 
                    2e  Kerk 
Organist:     M. Wolvers     /     J. Bremmer 
 

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal 

 
 

 

 

 
 

 
   

Oppas 
  

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor de allerkleinsten (0 - 4 jaar oud).  
  

14 oktober: Catharina en Ingrid            4 november: Thera en Lars 
21 oktober: Annelies en Marianne   11 november: Mario en Catharina 
28 oktober: Martin en Anna                18 november: Ingrid en Annelies 
 
   

Kindernevendienst 
   

Tijdens de ochtenddiensten is er iedere week Kindernevendienst voor 
kinderen vanaf 4 jaar oud. 
  

14 oktober  4 t/m 11 jaar  Openbaring 5: 6-14  
Christus opent de boekrol 

21 oktober 4 t/m 7 jaar  Openbaring 7: 9-17  
Christus brengt de gelovigen Thuis 

28 oktober 4 t/m 11 jaar Openbaring 10: 1-11   
De geopende boekrol 

  4 november 4 t/m 7 jaar Openbaring 12: 1-18   
De satan bedreigt Jezus en zijn kerk 

11 november 4 t/m 7 jaar Openbaring 18 
Babel gestraft voor haar zonde 

18 november 4 t/m 11 jaar Openbaring 19: 1-10   
God eren bij het bruiloftsmaal 

18 
NOV 

 
10.00 uur    Ds. A. Tromp uit Krimpen a/d IJssel 
Collecten:    1e  Diaconie 
                    2e  Kerk 
Organist:     E. van Dommele 
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KOFFIE & THEE  
 
Op zondag 4 november 
staan de koffie en thee  
voor u klaar na de ochtenddienst.  

  

 
 
 

Oktober 

Z M D W D V Z 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

 
 
 
 

 
 
 

Oktober 

Z M D W D V Z 

30 1 2 3 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

 
 
 
 

AGENDA  
AANKOMENDE ACTIVITEITEN & EVENTS  

15 oktober  20.00 uur ñEn nu verderò 
17 oktober  20.00 uur Kerkenraad 
23 oktober    Overleg kerstproject Kindernevendienst 
26 oktober  16.00 uur Maandsluiting Geerestein 
27 oktober  21.15 uur Volwassenensoos 
   
  3 november  10.00 uur Najaarsmarkt 
  5 november    Inleveren kopij Gemeentestem 
  7 november  20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
13 november  19.30 uur Vrouwengespreksgroep 
14 november  20.00 uur Moderamen 
15 november     Nieuw nummer Gemeentestem 
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OKTOBER………: herfst; dierendag; klok een uur terug; Hervormingsdag en zo 
misschien nog vele dingen meer in uw/jouw leven deze maand. Tja, als de 
bladeren weer gaan vallen, verandert er weer een hoop: het is vroeger 
donker, de tuinstoelen worden weer opgeruimd, de pompoenen pronken 
weer in de tuinen of op de herfsttafel, de warme kleren worden weer voor de 
dag gehaald en de auto gaat misschien wel vast voor winterbanden naar de 
garage. Het najaar kan een gezellige periode zijn, maar er zijn ook mensen die 
in een dipje raken in dit jaargetijde. Daarom is het een extra aanrader om 
weer eens een waxinelichtje aan te steken voor de gezelligheid! 
 
Het seizoen in de kerk is gestart met de startzondag op 16 september jl. Tal 
van activiteiten stonden er op het programma en er werd enthousiast 
ingetekend! Ook het kerk-kamp was dit jaar wederom een succes! Natuurlijk 
misten we de kinderen tijdens de dienst 23 september in de kerk. De 
kleinzoon van broeder en zuster van Rijswijk kreeg de ultieme mogelijkheid 
om privé-godsdienstonderwijs te krijgen, maar hij besloot toch om één van 
de lege stoelen te blijven bezetten in de kerkzaal zelf. Gelijk had hij, want we 
hadden een dienst vol verrassingen. Bij gebrek aan iemand die de beamer 
kon bedienen, werden de dienstdoende ouderling en diaken vlak voor 
aanvang hard aan het werk gezet. Er werden liederen gekopieerd en bundels 
uitgedeeld. Onze sociale vaardigheden werden getest omdat we samen 
moesten doen met het materiaal dat voorhanden was. Je mocht weer eens 
ouderwets afkijken bij je buurman/vrouw!!! Vanwege de lege plekken 
ontstond er op sommige plekken een soort ‘stoelendans’. Ons-kent-ons 
tenslotte, dus absoluut prima opgelost. Mevrouw ds. S. Voskuil leidde haar 
preek in met het onderwerp ‘Wet van de privacy’, een hot item dat 
tegenwoordig centraal staat. Zij bracht onder de aandacht dat GODS naam ‘IK 
BEN DIE ER ZIJN ZAL’ altijd bekend mag worden en niet afgeschermd hoeft te 
worden.  Deze zin galmde nog lang na en maakte indruk.  
 
Als je als luisterend gemeentelid een vervolg op de indrukwekkende preek 
zou mogen houden, dan zou je kunnen zeggen dat je NOOIT na hoeft te laten 
om je medemens naar het adres van GOD te wijzen. Nog concreter gezegd: Je 
kunt dus zelf Tomtom zijn om in geloof samen bij GOD uit te komen. 
 
Een mooi en indrukwekkend moment mochten we in de dienst van 30 
september beleven.  

WEL & WEE  
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Wel drie kleine meisjes ontvingen het teken en zegel van de Heilige Doop: 
Saar Schipper , Joelle de Beer en Yuna van den Berg. Wij wensen de ouders 
alle wijsheid om hun kinderen voor te leven in het geloof. Met veel muziek en 
zang werd deze dienst extra feestelijk! 
 
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat Myra, de kleindochter van broeder en 
zuster Demper, thuis mocht komen uit het ziekenhuis, zij het met 
sondevoeding. Het is voor de ouders en de grootouders een grote reden tot 
dankbaarheid en wij feliciteren hen en delen de blijdschap! 
 
Ingrid van Dommele werd opgenomen met een astma-aanval en bleek een 
longontsteking te hebben. Ze heeft ruim een week in het ziekenhuis gelegen. 
We wensen haar toe dat ze weer goed mag aansterken! 
 
Broeder Advocaat gaat het traject in van immuuntherapie. Het zijn geen 
eenvoudige beslissingen geweest die hij heeft moeten nemen. Kracht en 
volharding gewenst en we willen als gemeente met hem en zijn vrouw 
meeleven! 
 
Broeder en zuster Molendijk werden plotseling geconfronteerd met het 
overlijden van een zus van Koos. We condoleren hen ook via deze weg en 
wensen hen sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
Reden tot grote dankbaarheid was er in Huize Meerkerk. Broeder en zuster 
Meerkerk mochten vieren dat ze 50 (VIJFTIG!!!) jaar getrouwd waren/zijn. 
We danken GOD dat zij zolang voor elkaar gespaard zijn! Vanuit de gemeente 
onze hartelijke felicitatie voor hen en hun kinderen en kleinkinderen! 
 
Zij die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, maar wel kampen 
met zorgen of verdriet, willen we een hart onder de riem steken. 
 
De jarigen in oktober zijn: 3/10 zuster N. Versteeg-de Jong, 8/10 zuster N.J. 
Enzlin-van Klinken. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd en we hopen dat u 
een fijne dag heeft gehad. 
 
De bloemen/bonbons gingen de afgelopen weken naar zuster Dekker, zuster 
Versteeg, zuster Enzlin en broeder Van Eijnsbergen. 
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We sluiten deze wel & wee -rubriek af met een gedichtje uit een boekje van 
Hans Bouma getiteld ‘Zo wijs als een kind’ 
 
Wat je hun verder ook leert, hen vertrouwd maken met het hoogste, het 
diepste, het meest definitieve. Hun leren wat liefde is. 
 
Ze mogen niet verdwalen. Zichzelf niet verliezen. Welke wegen ze ook gaan, 
slechts één weg leidt naar hun bestemming.   
 
Wat liefde is. Leer het hun. Omgeef hen ermee. De mooiste mensen kunnen ze 
worden. Ze hoeven alleen maar te bloeien zoals ze bedoeld zijn. 
 
In overleg met de pastorale raad geschreven door Annelies Broere-Aalders 
 
 
 
 
 
            
  

KERKENRAAD  
 
En nu verder 
Binnenkort willen we met de "En nu verder" groep weer bij elkaar 
komen. Ik wil voorstellen om dit voor de eerste keer te doen op 
maandag 15 oktober, om 20:00 in de jeugdruimte van de kerk. Deze 
eerste keer zal ik iets voorbereiden. Willen jullie vast nadenken hoe we 
de rest van het seizoen in kunnen vullen, zowel inhoudelijk als wat 
betreft data? 
  

Ook nieuwkomers zijn van harte welkom om aan te schuiven! We zijn 
met een klein groepje van verschillende leeftijden en achtergrond, u/ jij 
past er altijd tussen. We zingen een aantal liederen, bidden, lezen uit 
de Bijbel en spreken met elkaar over het geloof. We spitten een 
Bijbelboek door of behandelen een thema volgens een boekje. Wat het 
dit seizoen wordt, staat nog open, ideeën zijn welkom. 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Hartelijke groet, Mart-Jan Verkaik 

ejbk qepĆ 
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DIACONIE & ZEWO  
  

U bewaart het overzicht 
  

Heer, wij wonen in Uw wereld 
En wij werken voor Uw naam. 
Toch kan soms de twijfel knagen: 
Zoveel lijkt verkeerd te gaan. 
  

Heer, U weet waar dit naartoe gaat, 
U weet waar de eindstreep ligt. 
Ik zal helpen, alle dagen. 
U bewaart het overzicht. 
  

Van de cd; Zeeën van Recht: schrijvers voor gerechtigheid 
 
14 oktober, Algemeen Christelijke doelen 
De diaconie bepaalt aan welke doelen zij de opbrengst van de 
collecten voor Algemeen Christelijke Doelen en het overige batig saldo 
wil besteden. Hebt u een voorstel welk doel niet overgeslagen mag 
worden, laat het dan weten aan Erik Herlé of Marian Verkaik-Rijneveld 
  

21 oktober, Diaconie 
Vanuit de diaconie worden meerdere activiteiten gefinancierd, zoals 
het jaarlijkse seniorenuitje in september. Ook dit jaar is er een activiteit 
georganiseerd en is er gezellig met elkaar gegeten. Meer hierover leest 
u op een andere plek in deze Gemeentestem. 
  

28 oktober, Collecte rondom Hervormingsdag (KIA) 
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische 
crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen 
moeten rondkomen van minder dan ú 50 per maand. Een sociaal 
vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig 
vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen 
in de kerk. Met het project óDe Goede Buurô stimuleert en helpt de Lviv 
Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te 
ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. 
LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, 
omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De 
opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 
vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te 
begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.  
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4 november, Jeugdnetwerk kerk 
De activiteiten die voor de jongeren in onze kerk worden 
georganiseerd, worden bekostigd uit de opbrengsten van deze 
collectes. Jaarlijks wordt er uitgekeken naar het Kerkkamp, wat ook dit 
jaar weer met elkaar gehouden is. Wij hebben vernomen dat het heel 
gezellig was ondanks het wat tegenvallende weer. 
 
7 november, dankdag, Rudolphstichting 
Het is voor een kind het beste als het thuis bij zijn of haar ouders 
woont, maar soms gaat dat niet meer. Voor deze kinderen en jongeren 
zet de Rudolphstichting zich in door vernieuwende projecten te 
ontwikkelen en de Rudolphstichting ondersteunt Jeugddorp De Glind. 
Ze willen uit huis geplaatste kinderen, een kwetsbare groep, een 
kansrijke omgeving bieden waarin zij zich kunnen voorbereiden op en 
werken aan hun toekomst. 
 
11 november, HA, Rudolphstichting 
Zie dankdag 
 
18 november, Diaconie 
Ook dit jaar is er op dankdag een presentje voor de ouderen van onze 
gemeente geregeld vanuit de diaconie. Mede door deze collecte wordt 
dit mogelijk gemaakt.  
 
Namens de diaconie/ZEWO, 
Marian Verkaik-Rijneveld, Erik Herlé 
 
 
 

CO LLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS  
 
Toiletten  
Al in het voorjaar hebben wij moeten constateren dat de toiletgroepen 
toe zijn aan een flinke opknapbeurt. In goed overleg hebben wij 
besloten om van het huidige vrouwentoilet een invalidentoilet te 
maken, met een verhoogde toiletpot, goede beugels aan de muur en 
ruimte om met rolstoel of rollator het toilet te betreden.  
Het huidige herentoilet zal dan ook geen herentoilet blijven, hier 
worden 1 damestoilet en 1 herentoilet gerealiseerd. 
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Momenteel staan de tegels en het sanitair in bestelling, zodra dit 
binnen is hopen we spoedig te starten met het herentoilet. Wanneer 
dat gereed is zal het invalidentoilet worden gerealiseerd. 
Te allen tijde zal dus 1 toiletgroep beschikbaar blijven. 
 
HDMI kabel 
Op verzoek van het beamteam zullen we op korte termijn een HDMI 
oplossing installeren als verbinding tussen laptop en beamer. 
 
Dak kerkgebouw 
Als College hebben we al in 2017 besloten om het vervangen van het 
dak te gaan onderzoeken, naar aanleiding van de offertes hebben we 
besloten dit ook daadwerkelijk door te voeren en over te gaan tot 
vervanging van het dak.  
 
Helaas is door personeelswisselingen bij de aannemer onze offerte en 
opdracht tussen ówal en schipô geraakt tot grote spijt van de aannemer. 
Zij hebben deze inmiddels weer opgepakt. Echter hebben we moeten 
besluiten om, gezien het wisselende najaarsweer en de verbouwings-
plannen van de toiletgroepen, het vervangen van het dak op te 
schuiven naar het voorjaar van 2019. Om de kosten te drukken willen 
we ook enkele werkzaamheden (isoleren) gaan doen met eigen 
vrijwilligers. Hier zal nog een oproep voor gaan volgen. 
 
Collecte opbrengsten  
Van 9 t/m 30 september 2018 
 
  9 sept World vision   ú   90,63 Kerk ú   82,17 
16 sept Vredeswerk   ú   95,60 Kerk ú   84,90 
23 sept Zending en Evangelisatie ú   55,70 Kerk ú   54,70 
30 sept Project ñLege kruikenò ú 310,42 Kerk ú 192,66 
 
Verjaardagfonds september:  ú   59,22 
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Kinderkraam 
Voor onze kinderkraam op de najaarsmarkt zijn we op zoek naar mooie 
kinderspullen. U kunt uw speelgoed, kinderboeken, kinderkleertjes en 
wat u maar verzinnen kunt om te verkopen in de kinderkraam afleveren 
bij Linda Borreman. 
 
Linda Borreman, Dorpsstraat 110, 0180 398359 
 
Gezocht: 
Mensen die het leuk vinden om mij op vrijdag 2 november vanaf 13.00 
uur in de kerk te helpen met het decoreren van taartbodems. Dit 
gebeurt met fondant. Enige ervaring is fijn maar niet noodzakelijk. Dit 
alles als voorbereiding op de najaarsmarkt. 
Vind je dit leuk en kan je die middag? Mail dan naar: 
ingrid_van_dommele@hotmail.com of spreek mij aan. 
 
Ingrid van Dommele. 
 
 

 
Kom maar, ga maar mee met mij 
Ik ben je Heer, we gaan zij aan zij 
 
Twee jaar geleden schreef ik dit kindernevendienstlied. Na twee jaar 
oefenen heeft de helft van de gemeente nog niet in de gaten dat het 
lied rijmt. Blij wordt er iedere week gezongen, ñga maar met me mee.ò 
Dat is dus niet de bedoeling, want dan rijmt het niet. We proberen het 
nog 1 maand. Bij geen verbetering schrijf ik een ander lied. 
 
Juf Marianne 

BERICHTEN  
UIT DE GEMEENTE  
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Broeder. P. van den Berg is verhuisd naar Crimpenersteyn in Krimpen 
aan den IJssel. Maar hij wil graag onder de zorg van onze gemeente 
blijven. Hij blijft dus lid bij ons. 
 
Zuster. M. Mourik is verhuisd van Heemraadsweg 18 naar Kerkweg 
76a, 2935AK Ouderkerk aan den IJssel. 
 
Broeder. G.W. Mourik en zuster. M.J. Mourik-de Waardt zijn verhuisd 
van Heemraadsweg 18 naar Steiger 26, 2935AM Ouderkerk aan den 
IJssel. 
 
Zuster. J.A. Hus is verhuisd van: Van Lansbergestraat 228, 2593SK 
Den Haag naar: Albert Plesmanplein 86, 2805AE Gouda. Zij blijft lid 
van onze gemeente. 
 
Broeder. D.R. Pols verhuisde eerder dit jaar naar Gouda en werd naar 
aldaar overgeschreven. Inmiddels heeft hij aangegeven dat hij bij ons 
lid wil blijven. We hebben hem weer in onze ledenadministratie 
opgenomen. 
 
Nieuw binnengekomen: Zuster E.M. Raaphorst, dooplid, wonende te 
IJsseldijk Noord 186, 2935 BM Ouderkerk aan den IJssel. 
 
Zuster. N.E. Griffioen woonde al in Rotterdam maar heeft nu ook 
gevraagd haar lidmaatschap naar Rotterdam over te schrijven. Dat is 
inmiddels gedaan. 
 
De volgende leden zijn verhuisd en naar hun nieuwe woonplaats 
overgeschreven: 
Broeder D. Boer  
Zuster H.B.L. Boer  
Broeder D.B. Muntinga  
Broeder T.C. van der Wal 
Broeder T.A. de Jonge (gastlid)  
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We waren uitgenodigd om 1 uur in de kerk te zijn. Daar werden we 
ontvangen met koffie en thee. Toen iedereen was gearriveerd, gingen 
we met een flinke groep naar Boskoop. Weer koffie of thee, nu met 
gebak. Na dat genuttigd te hebben, kregen we een rondleiding in het 
Boomkwekerijmuseum met een duidelijke uitleg. 
Daarna was het de hoogste tijd om weer richting kerk te gaan . 
 
Daar eerst even geborreld. Gerommel in de keuken, wat later bleek, er 
kwam een heerlijk 3-gangen diner vandaan. Bereid door Bep en Nico 
Demper en een paar helpende handen. HEERLIJK. 
De senioren gingen met een goed gevoel weer naar huis, na een leuke 
middag en een gedeelte van de avond te hebben gehad. 
BEDANKT!!!!!!!!! 
 
Klaas van Rijswijk 
 
 

 
Hierbij een muzikale uitnodiging om mee te doen met het koor, dat zal 
zingen tijdens de kerstnachtsamenkomst. 
Wij hopen met elkaar te gaan oefenen op de volgende 
dinsdagavonden: 
16 en 30 oktober en 6, 13, 20 november in de Rozenlaankerk. 
27 november, 4, 11, 18 en 24 december in de Dorpskerk. 
 
Wij willen jullie vragen om, voordat je je opgeeft, te kijken of je 
(nagenoeg) alle avonden aanwezig kunt zijn. Dit om de stijgende lijn 
van de zangkwaliteit vast te houden. 
Opgeven graag zo snel mogelijk door je naam te mailen naar 
kerstnachtsamenkomstouderkerk@gmail.com 
 
Muzikale groeten, 
De kerstnachtsamenkomstcommissie 
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Dankdag 2018 -  Alles geef ik U!  

Op woensdagmiddag 7 november a.s. vieren we  

in de Rozenlaankerk met de kinderen dat het dankdag is.  

En wat is er veel om dankbaar voor te zijn!  

 

We starten de middag om 12:30 uur met heerlijke poffertjes! 

Daarna knutselen we met elkaar rond het thema en we sluiten de 

middag af met een dienst, waarin we zingen en luisteren naar mooie 

verhalen. De middag is rond 14:30 uur afgelopen.  

 

Kom je ook? Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes,  

vaders en moeders, opa's en oma's mee!  

 

Het spreekt voor zich d at u als gemeente en jij als jongere van de 

gemeente ook van harte welkom bent. Ook willen we u en jou wijzen 

op de avonddienst, waarin ds. A. van Alphen voor zal gaan.  

We hopen op fijne samenkomsten met elkaar!  
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Het bestuur van ñde Christenvrouwò Ouderkerk nodigt u hierbij van 
harte uit, tot het bijwonen van haar 57 ste jaarvergadering. 
Dr. A.A.Teeuw uit Ridderkerk hoopt een lezing te houden. 
De avond wordt gehouden D.V. 22 oktober in Berea, Dorpsstraat 15 
om 19.30 uur. Ieder hartelijk welkom. 
 
Namens het bestuur 
Secr. Ria van Mullem-Stam. 
0180-682475. 
 

De Stichting Orgelcultuur Zuidplas organiseert op vrijdag 12 oktober in 
de St. Jans Onthoofdingkerk in Moordrecht een concert van en met 
leerlingen van de muziekschool Gouda. 
 
Meerdere leerlingen van organist Gerrit Christiaan de Gier zullen het 
orgel bespelen, met onder meer werken van Johan Sebastian Bach. 
Gerrit Christiaan de Gier studeerde aan het Utrechts conservatorium 
en is naast concert organist en orgeldocent ook kerkorganist in de 
Jacobikerk te Utrecht.  
Maaike Gerlsma verzorgt deze avond met het kamerorkest een 
gevarieerd programma, met onder andere werken van Tsjaikovski, 
Bach maar ook Paul McCartney. In samenspel met het orgel wordt het 
Adagio van Albinoni ten gehore gebracht. Maaike Gerlsma studeerde 
zelf saxofoon aan het koninklijk conservatorium en heeft een bloeiende 
lespraktijk.  
 
Tot slot zullen Gerrit Christiaan en Maaike zelf ook enkele 
muziekstukken ten gehore brengen.  De kerk heeft een prachtig 
Vollebregt orgel uit 1863, met acht eigen stemmen en een 
aangehangen pedaal.  Aanvang is 20:00 uur en de toegang bedraagt 
ú7,50, voor kinderen en CJP bedraagt de toegang ú5. Van harte 
welkom! 

BERICHTEN  
r]j ah`anoĆ 
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Wie een beetje thuis is in de Psalmen kan u zo vertellen welke van die 
150 liederen de langste is: de 119de. De psalm telt in de berijmde 
versie, en wel de oude, 88 coupletten, in de nieuwe ook nog 66! 
Eens, ôt is historisch, ik sta er voor in, heeft een kandidaat die in een 
dorp in Friesland een dienst leidde, het bestaan om op een zeker 
moment in die dienst deze psalm in zôn geheel op te geven. De 
zingende gemeente bracht het tot zo om en nabij vers 20, toen 
plotseling een kerkganger opstond en luid voor zich uit mompelend: 
ñdie man is niet goed wijsò de kerk verliet. De organist stopte en voor 
de voorganger zat er niet veel anders op dan gewoon (!) de dienst 
voort te zetten. De jongeman die elders nog meer stunts uitgehaald 
schijnt te hebben, heeft het niet tot een loopbaan in de kerk gebracht 
en is voor zover ik weet later bij een vormingscentrum beland. 
 
Om door te gaan over Psalm 119: ik moet u eerlijk bekennen, als 
jongen vond ik het maar een vreemde en zelfs nare psalm. Braaf zong 
ik op zondag deze liederen (ôt waren vroeger alleen maar psalmen) 
mee, deze kon mij wat inhoud betreft niet bekoren. Daar werd de lof 
bezongen van de wet, we moesten regels, geboden, verordeningen 
liefhebben! Ze zullen wel nodig zijn, dacht je dan, maar  overdrijven 
hoeft nu ook weer niet. 
Later mocht ik dan ontdekken wat hier echt aan de hand is. Wet, in de 
oorspronkelijke taal van het Oude Testament thora geheten, betekent 
zo iets al richting gevend, koers bepalend. Martin Buber, die zijn 
Hebreeuws kent als geen ander, vertaalt (hij schrijft in het Duits) met 
Weisung, iets dat je de weg wijst in de bizarre doolhof die het leven 
soms voor een mens is. 
 
Thora is voor Israël het geheel van de eerste vijf Bijbelboeken, en die 
zijn voor de Joden nog altijd het voornaamste van hun Bijbel. Dáár, in 
die boeken Genesis t/m Deuteronomium wordt een schets geboden 
van hoe het in het Beloofde Land er aan toe moet gaan: rechtvaardig, 
barmhartig, wijs, respectvol omgaan met de medemens wie dan ook, 
maar net zo goed ook met het dier, de natuur, de totaliteit van wat in 
onze handen is gelegd.  
  

DOOR DS. P.S. VELDHUIZEN  

EMERITAAL  
DOOR DS. P.S. VELDHUIZEN  
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Ja. zult u zeggen, maar nu voor óns: wat kunnen wij er nog mee, dat 
was toch een heel andere situatie, andere cultuur, andere tijd. Wij 
kunnen er vandaag toch niet meer uit aflezen hoe vrouwen vandaag 
wel of niet gekleed moeten gaan, al zijn er nog altijd mensen die 
menen dat dat wel moet, kerken vol in dit land ! 
Natuurlijk is niet bedoeld exacte navolging, volgens de letter. Ook 
Joden vandaag interpreteren, vragen naar de oorspronkelijke zin van 
het gebod. Maar als je dieper in die vijf boeken duikt, zie je daar 
principes werken die vandaag nog gewoon relevant zijn. Om maar wat 
te noemen: de zorg die Israël op het hart wordt gedrukt voor weduwen, 
wezen, de vreemdeling (meermalen genoemd!) , kortom de 
kwetsbaren in onze samenleving. Dat is daar maar niet filantropie 
bedrijven, dat is daar verantwoordelijkheid nemen als samenleving. 
 
Graag beveel ik dan ook die mooie Psalm 119, maar dus ook waar hij 
op doelt, in uw warme belangstelling aan. Wat de psalm betreft, kan 
dat zeker geen kwaad, met de vele gezangen die we vandaag hebben 
en zingen dreigen ze nog wel eens in de verdrukking te komen. Niet 
doen: we doen onszelf tekort! 
 
Ds. P.S. Veldhuizen 
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In Trouw van zaterdag 15 september 2018 staat een gedeelte uit een 
interview van René de Reuver (scriba van de PKN) met bisschop 
Curry, die preekte bij het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry. 
Uit de vertaling en bewerking van Nico de Fijter het volgende stuk dat 
mij trof: 
 
De Reuver: ñDe boodschap van uw preek ï liefde is de weg, liefde kan 
de wereld veranderen ï is heel krachtig. Maar hoe gaat dat, liefde die 
de wereld verandert?ò 
 
Curry: ñWe denken vaak dat haat het tegenovergestelde van liefde is. 
Dat is niet zo. Het tegenovergestelde van liefde is egoïsme. Dat 
betekent dat elke beweging die ons wegvoert van egoïsme, van jezelf 
centraal stellen, en streeft naar een betere wereld voor de ánder, een 
beweging van liefde is. Dat is mijn definitie van liefde. Kijk naar 
mensen als Desmond Tutu, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King, moeder Teresa. Zij waren bereid om hun eigen belangen 
op te offeren voor de ander. En dat leidde tot verandering. Mijn stelling 
is dat gedisciplineerde, georganiseerde, gemobiliseerde liefde altijd de 
kracht is geweest achter verandering.ò 
 
De Reuver: ñMaar hoe kan die liefde het leven van heel gewone 
mensen veranderen, mensen die worstelen met problemen, die zorgen 
hebben en tegenslagen in het leven?ò 
 
Curry: ñHet begint met de persoonlijke overtuiging dat je een leven 
moet leiden dat niet om jou draait. En daar hard aan werken.ò 
 
De Reuver: ñDus ik word helemaal in beslag genomen door mijn eigen 
problemen en dan zegt u: wees niet zo egoµstisch?ò 
 
Curry: ñPrecies. Probeer op zoôn manier met je problemen om te gaan 
dat het niet alleen om jou draait. Een tijdje terug bezocht ik de familie 
van Trayvon Martin, die onschuldige tiener uit Florida die werd 
doodgeschoten. Zijn ouders hebben hem verloren, daar kunnen ze 
niets aan veranderen. Maar wat ze wél doen, is zich inzetten voor 
betere wapenwetten in de Verenigde Staten.  
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Dat is een enorm gevecht, maar dat doen ze om te voorkomen dat 
andere ouders hetzelfde moeten meemaken als zij. Ze helpen zichzelf 
door anderen te helpen. 
 
Als ik besef: het draait niet alleen om mij en mijn problemen, en ik ook 
oog heb voor de zorg voor anderen, dan wordt het veel makkelijker om 
met mijn eigen problemen om te gaan. Daarvoor heb je geestelijke 
discipline nodig. Die kan ervoor zorgen dat ik uit het middeplunt van 
mijn eigen leven stap, en God en de ander daar plaats laat nemen. 
Dan verdwijnen mijn problemen niet, maar ze worden wel 
hanteerbaar.ò 
 
Aangereikt door Marianne Terpstra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


